
Fietstocht Kevelaar. 

Op 13 juni een dag fietstocht naar Kevelaar gemaakt op de fiets. 

Het was wat fris bij de start maar toch zat de stemming er meteen goed in. We zijn naar 

Blitterswijck gefietst en hebben daar genoten van een kop koffie bij Tante Jet.  

Toen met z’n allen de 

fietspond op om ons 

naar de overkant te 

laten varen. Na nog 

een korte stop om 

even de benen los te 

schudden zijn we om 

12.30 uur in Kevelaar. 

Na goed overleg met 

z’n allen hebben we 

een gezellig restaurant 

opgezocht en daar gezamenlijk gegeten. Daarna nog even vrije tijd om enkele winkels te 

bekijken of een kaarsje te laten branden. Tijdens deze vrije tijd wel even overvallen door een 

heftige regenbui. Om 14.30 uur weer vertrokken uit Kevelaar maar helaas na een kwartiertje 

weer overvallen door de regen. Dit mocht de pret niet drukken omdat we gelukkig toch even 

konden schuilen.   

 

Op Naar de Welsche 

Hut voor opnieuw 

koffie met een lekker 

stukje vlaai erbij. 

Daarna op naar 

Venray waar we om 

18.00 uur aankwamen. 

 

 

Het was een gezellige tocht waar we met z’n allen volop van hebben genoten. 

Mariëtte. 

 


