
 

 

 

Op 8 juni hebben we opnieuw de fietstocht opgepakt die we in mei moesten afbreken vanwege de 

regen. Het was een gezellige tocht, de sfeer zat er goed in. Onze pauzeplaats was bij de Schutskooi in 

Sambeek die speciaal voor de KBO de deuren had geopend.  Genoten van koffie, thee en vlaai. 

Dank aan Jan Wolters die deze tocht voor ons had uitgezet en begeleid.  


